
we leven met verhalen 

 

we leven met verhalen 

omdat familie 

geliefden en vrienden  

hun verleden verbeelden 

in ons en in dit nu  

 

we leven met gedachten 

als een deels verlaten huis 

met openstaande  

of gesloten deuren 

geheugenkamers  

als dozen vol met 

aandenken en dingen  

een foto, een voorwerp 

om vast te houden 

bij elk overgaan 

 

we leven met gedachten  

als een landschap met 

mijlpalen, kronkelpaden 

aardekleuren, grondgeuren 

met lucht en ledigheid 

met wolken en wind 

waarop je bent vervlogen 

of een bloeiend boompje  

als zoete troost 

op de plaats waar je ligt 
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