O, kom er
eens kijken!

Deborah Paalman

’Ktﬁc eens een beetje naar rechts, 26 ja! En gooi de bal eens

) _g Prima! Nu nog even lachen: heel goed!’ Zo werden
ag 29 juni 6 kinderen op de foto gezet, om te

kijken of hun lachende gezichten de posters en flyers van
de tentoonstelling ‘Speeltijd! Speelgoed toen en nu’ zouden
kunnen sieren. Want Erfgoedcentrum DIEP is de afgelopen
maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen voor
deze tentoonstelling, die vanaf 9 september voor groot en
klein haar deuren opent in Hof 12 (Dordrecht).

De fotomodellen tijdens de fotoshoot voor

‘Speeltijd', Gijs en Vera

Fantasiewinkel

De collectie van DIiEP bevat veel speel-
goed uit archeologische opgravingen.
Het gaat om voorwerpen waarmee in de
middeleeuwen werd gespeeld, maar ook
om speeltjes die niet meer dan 50 jaar
geleden onder de grond zijn geraakt. In
‘Speeltijd!" worden deze vondsten in
een kleurrijke, laagdrempelige tentoon-
stelling aan het publiek getoond. De

nadruk ligt op kinderen, maar uiteraard
is deze expo leuk voor jong en oud.

De fotomodellen tijdens de fotoshoot voor ‘Speeltijd’,

Jouri en Christel

De vormgeving is afgestemd op de
denkwereld van kinderen. Ridders,
jonkvrouwen en kastelen zijn ter inspira-
tie gebruikt en hiermee is een fantasie-
winkel tot stand gekomen waarin oude
speeltjes naast hun moderne tegen-
hangers zullen worden gepresenteerd.
Natuurlijk werd het middeleeuwse
speelgoed niet van plastic gemaakt en
had het soms een andere naam, maar in
de tentoonstelling ‘Speeltijd’ is te zien
dat er voor al het oude speelgoed, toch
een vergelijkbaar speeltje te vinden is in
de moderne speelgoedwinkel. DIEP
mocht daarom gratis ‘shoppen’ bij

Het tentoonstellingsontwerp voor ‘Speeltijd’ (Saskia Meulendijks,

Studio Lameul)

Intertoys spel & hobby op het Staten-
plein. Zo vonden we voor een kookpotje
van 700 jaar oud, een modern speelkeu-
kentje met pannen en voor een 600-700
jaar oud tinnen riddertje op een paard,
een plastic ridder met paard van Play-
mobil. In de tentoonstelling zijn ze
samen terug te zien: oud naast nieuw.
Kinderen mogen in deze tentoonstelling
ook zelf spelen. Daarvoor is in de opstel-
ling plaats ingeruimd. Het is leuk (ook
voor ouders en opa’s en oma’'s) om zelf
eens te proberen het middeleeuwse
snorrebotje ‘aan de praat’ te krijgen, of
om puzzelstukjes van spelende kinderen
uit de jaren '60 aan elkaar te passen.

Speelgoed of siervoorwerp?
Sommige speeltjes zijn meteen goed
te herkennen als speelgoed: een tol,
knikkers, een bal. Maar zelfs voor

archeologen is het soms moeilijk om
zeker te zijn dat wat ze hebben opgegra-
ven, ook echt speelgoed is. Want niet
van alle miniatuur objecten kan zomaar
worden gezegd dat het speelgoed was.
Net zoals tegenwoordig, werden minia-
tuurtjes ook wel voor de sier gemaakt
en waren ze meer voor volwassenen
bedoeld dan voor kinderen: leuk om op
de schoorsteenmantel, in de letterbak,
of in een mooie kast in de kamer neer te
zetten. Vooral bij de gegoten lood-tinnen
figuurtjes moeten we ons daarom nog
wel eens afvragen of hiermee werd
gespeeld en zo ja door wie... Bij de
tentoonstelling ‘Speeltijd! Speelgoed
toen en nu’, geven we alles echter het
voordeel van de twijfel en laten bijna
de hele collectie 'speelgoed’ zien.

Niet compleet, toch leuk

Het meeste speelgoed uit de bodem is
beschadigd. Dat komt doordat er na
vele jaren in de grond, van alles mee is
gebeurd. En natuurlijk werd speelgoed
ook vaak pas weggegooid als het al
kapot was. Het kan dus best zijn dat
archeologen alleen nog maar een paar
wieltjes vinden, terwijl die in de middel-
eeuwen aan een boerenwagen vast-
zaten, zodat je er — met een houten
paardje ervoor - mee kon rijden...
Maar dat mag de pret niet drukken:

ook fragmentjes van speelgoed, geven
vaak een goed beeld van waar in vroeger
tijden mee werd gespeeld.

Maar kinderen moesten toch werken,
of niet?

De vraag die zich ook meteen aandient,
is: hadden kinderen vroeger wel tijd om
te spelen? “eker als het over de middel-
eeuwen gaat, hebben we vaak het idee
dat kinderen het slecht hadden: “In
grote (arme) gezinnen zal wel weinig
aandacht zijn geweest voor kinderen,
dus werden ze vast verwaarloosd of als
kleine volwassenen behandeld...” Of:
“Er was veel kindersterfte, dus was het
niet verstandig als ouders zich teveel
hechtten aan hun kind.”

Maar als we de historische bronnen
bekijken, dan komt er toch een ander beeld
naar voren: op oude schilderijen zijn vaak
spelende kinderen afgebeeld. In het archief
zijn allerlei stukken te vinden waaruit blijkt
dat kinderen vrijuit aan het spelen waren
en dat ouders om ze gaven en bezorgd
waren. Ook op deze aspecten gaat DIEP
in ‘Speeltijd’ op luchtige wijze in.

De vele resten van speelgoed die in

de grond zijn ontdekt door archeologen
— buiten Nederland is zelfs speelgoed
aangetroffen uit de 12de eeuw voor
Christus — bewijzen eveneens dat
kinderen wel degelijk ‘speeltijd’ kregen.



Spelen mag, maar niet hier!

Dat middeleeuwse kinderen gewoon
speeltijd kregen, is ook af te leiden uit
de verboden die door volwassenen zijn
opgesteld in de zogeheten keur- en
klepboeken: boeken waarin de regels
van de stad werden opgeschreven.
Want natuurlijk speelden de kinderen
hun favoriete spelletjes precies op
plaatsen waar volwassenen ze niet
wilden hebben... In het keurboek van
1401 is bijvoorbeeld te lezen:

‘Item en sal niemant gheenderhande
balspel hantieren optie straten, andie
poortsyde noch aendie lantzyde, noch
tollen, noch cloten mitter colve, noch op
gheenen kerchoven of in kercken, noch
in cloosteren, op 1 pont, rechtevoort uut
te panden, so waerment bevonde’.

Samengevat: het was verboden om op
straat, op kerkhoven of in kerken en in
kloosters met een bal te spelen, te

Fotomodellen: Latino en Amber

colven (een voorloper van hockey/golf)
of te tollen, op boete van 1 pont, ter
plekke te betalen.

November/December

De tentoonstelling begint op 9 september
en duurt tot en met 8 januari. En gezien
die periode, schiet de snelle denkers
onder ons natuurlijk meteen een liedje
door het hoofd:

“Wie komt er alle jaaren? Daar heel

uit Spanje vaaren...” Inderdaad:
Sinterklaas!

Ook dit jaar neemt de Goedheiligman
half november weer zijn intrek in Het
Hof, alwaar ‘het Sinterklaashuis’ duizen-
den kinderen trekt. Ze willen allemaal
een blik werpen in de tijdelijke woning
van Sinterklaas: in zijn slaapkamer, zijn
badkamer, zijn keuken en uiteraard de
pakjes-kamer. Eigenlijk wordt het
nieuwsgierige neuzen achter andermans
voordeur er al vroeg met de paplepel
ingegoten. Niet dat daar iets mis mee is
in het geval van Sinterklaas en daar

Leren maskertje uit opgraving (Statenplein) en een masker op een
detail uit het schilderij *Kinderspelen® van P, Brueghel de oude

(1560}, tegenover gezichtsschmink nu

haakt Erfgoedcentrum DIEP dit jaar handig
op in! In de Sinterklaasperiode zal deze
toepasselijke gezinstentoonstelling over
speelgoed, deel gaan uitmaken van de
route door het Sinterklaashuis.

Volgende couplet

“Wie heeft een zak vol koekjes? Speel-
goed en prentenboekjes?” Voor dat
eerste moet je bij de bakker om de hoek
zijn, maar voor het tweede kan Erfgoed-
centrum DIiEP dus concurreren met
Sinterklaas! Misschien gaf de Sint de
kindertjes honderden jaren geleden wel
een leren balletje gevuld met paarden-
haar, in plaats van een Wii-voetbalspal,
of een leren maskertje, in plaats van een
schminksetje...

In ieder mens schuilt ergens nog een
kind, dus schroom niet om als volwas-
sene toe te geven dat u een dergelijke
speelse tentoonstelling ook leuk vindt:

u bent van harte welkom! Wellicht bent
u tijdens het Monumentenweekend
(10-11 sept.) al in de stad? Dan nodigt
Erfgoedcentrum DIiEP u alvast op gepas-
te wijze uit: ‘O, kom er eens kijken!”
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