Religieus souvenir?

Tijdens de opgraving van het middeleeuwse pand
Mijnsherenherberg aan de Voorstraat 244 is een
bijzondere vondst gedaan. Ergens tussen de 14de
en 16de eeuw heeft er in het huis een brand gewoed.
Het brandpuin hiervan is daarna in een grote kuil
in het voorhuis gestort.

Tussen het brandpuin is een deel van een zilveren sluitwerkje
gevonden, van een kledingstuk of een boek. Het voorste deel
bestaat uit een draak- of fabeldierenkop met in zijn bek een
(afgebroken) sluithaak- of oogje. Hieraan zitten twee zilveren
plaatjes die door nagels op elkaar vastgezet zijn. Hiertussen
zat een riempje van textiel of leer. Op de bovenkant van het
sluitwerk is een driedi-
mensionale voorstelling
aanwezig. Hierop zijn
twee kerken uitgebeeld.
Het zijn vierkante gebou-

wen met een centraal
koepeldak en een
gedraaid torentje op elke
hoek. Ze vertonen de
meeste gelijkenis met
kerken van de Russisch
Orthodoxe Kerk, wat
mogelijk het oorsprongs-

gebied van het voorwerp

aangeeft. Tussen de kerken is een langwerpig object met
een schuin dak en op de nok drie kruizen aanwezig. Hiermee
wordt een (reliek)schrijn afgebeeld. De decoraties stellen
mogelijk een heilige (bedevaarts)plaats voor. Het zou een
souvenir kunnen zijn van een (pelgrims)reis of een geschenk
van verre vrienden. Hebt u een ander idee? U kunt het ons
melden via monarch@dordrecht.nl

Het rapport (pdf) van de opgraving ‘Voorstraat 244"/
Mijnsherenherberg zal binnenkort verschijnen op
www.dordrecht.nl/archeologie

Het laatmiddeleeuwse, zilveren sluitwerk uit de brandkuil in Mijnsherenherberg. Links de Russisch

Orthodoxe kathedraal in Vladimir, Rusland, rechts de Ursula-schrijn in de St. Ursulakerk in Keulen

(Foto Ursula-schrijn: Markus Bollen, Copyright: Erzbistum Kéln).
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